
 

Uit:	
  Merkstenen	
  Pinksteren	
  1961	
  	
  	
  

Ik	
  weet	
  niet	
  wie	
  -­‐	
  of	
  wat	
  -­‐	
  de	
  vraag	
  stelde.	
  Ik	
  weet	
  niet	
  wanneer	
  zij	
  gesteld	
  werd.	
  Ik	
  herinner	
  met	
  
niet	
  dat	
  ik	
  antwoordde.	
  Maar	
  eens	
  zei	
  ik	
  ja	
  tegen	
  iemand	
  of	
  iets.	
  Vanaf	
  dat	
  moment	
  heb	
  ik	
  de	
  
zekerheid	
  dat	
  het	
  leven	
  zinvol	
  is	
  en	
  dat	
  mijn	
  leven,	
  in	
  onderwerping,	
  een	
  doel	
  heeft.	
  Vanaf	
  dat	
  
moment	
  heb	
  ik	
  geweten	
  wat	
  het	
  zeggen	
  wil	
  'niet	
  om	
  te	
  zien',	
  of	
  'zich	
  niet	
  te	
  bekommeren	
  om	
  de	
  
dag	
  van	
  morgen'.	
  Vanaf	
  dat	
  moment	
  had	
  het	
  woord	
  'moed'	
  voor	
  mij	
  zijn	
  zin	
  verloren,	
  omdat	
  
niets	
  me	
  meer	
  ontnomen	
  kon	
  worden.	
  

	
  


